
54

STER

Om in de woelige periode tussen de 15e 
en 18e eeuw het hoofd te kunnen bieden 
aan diverse aanvallen van buitenaf, werden 
strategisch gelegen steden versterkt met 
muren, wallen, bastions en andere verde-
digingswerken. Om de burgerbevolking 
te beschermen én de vijand op te hou-
den. Vanaf de Tachtigjarige Oorlog tegen 
Spanje (1568-1648) tot en met de Franse 
tijd hadden de vestingsteden een serieuze 
verdedigingsfunctie, die daarna geleidelijk 
afnam en uiteindelijk verdween. Vanaf de 
jaren zestig zijn veel vestingsteden weer in 
oude glorie hersteld. Een bezoek aan hun 
prachtig gerestaureerde binnenstad staat 
garant voor een pittoreske wandeling door 
de geschiedenis van die tijd. 

• Bourtange

Prins Willem van Oranje koos de smalle 
zandrug, ook wel ‘tange’ genoemd, die 
door het moerasgebied naar de stad Gro-
ningen liep, om Bourtange te vestigen. 
Een prima plek om de aan de Spanjaarden 
vervallen stad te isoleren. Maar ook de bis-
schop van Munster in de 17e eeuw en de 
Pruisen in de 18e eeuw, kwamen niet langs 

Als sterren liggen ze 

in het landschap. Ooit 

hadden ze een belangrijke 

verdedigingsfunctie, 

nu zijn de Hollandse 

vestingsteden populaire 

trekpleisters voor een 

dagje uit. #Best_Mag zette 

de zes mooiste op een rij.

[E] With their distinctive 
star-shaped look, the for-
tress towns of Holland are 
like stars scattered across 
the landscape. Between 
the 15th and 18th century, 
many strategic towns were 
fortified to ward off vari-
ous enemies. They have 
long since lost their defen-
sive purpose. In the 1960s, 
many were restored to their 
former glory. Today, they 
are picturesque towns with 
exquisite 

#verSTERkingen
Stars across the landscape 

Tekst: Suzanne Bergmans
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Bourtange. Tegenwoordig is Bourtange 
een stuk beter te bezoeken. Alles is her-
steld naar zoals het was in 1742, toen de 
vesting het grootst was. Met de vestinglo-
gementen, soldatenbarakken en de kapi-
teinswoning van weleer, het Marktplein met 
de eeuwenoude lindebomen, een nostalgi-
sche Hollandse snoepwinkel en de vesting-
boerderij met streekproducten is er genoeg 
te beleven in Bourtange.   

• Willemstad

Willems Stad, letterlijk. Willem van Oranje 
toverde het dorp Ruigenhil om tot een heu-
se vesting. Het was (en is) dan ook wel heel 
gunstig gelegen, daar waar Volkerak en 
Hollands Diep elkaar ontmoeten. Niet gek 
dus dat Willemstad naast een historische 

binnenhaven – omzoomd door knusse res-
taurants en cafés – twee jachthavens heeft. 
Ook staat in Willemstad de oudste protes-
tantse kerk van Nederland, de Koepelkerk. 
Inclusief romantisch door bomen omrand 
‘trouwlaantje’ ernaartoe. In het prachtige 
voormalige jachtslot van prins Maurits 
wordt nu getrouwd én toeristische informa-
tie gegeven. Overigens is de band met de 
Oranjes er tot op de dag van vandaag: Ko-
ningin Beatrix is ‘Vrouwe van Willemstad’. 

• Heusden

Heusden is zo mooi gerestaureerd dat het 
in 1980 de hoogste Europese restaura-
tieprijs kreeg. Karakteristieke straatjes en 
smalle steegjes met eeuwenoude huizen 
– niet minder dan 134 Heusdense panden 
staan op de Monumentenlijst – voorzien van 
fraaie gevels: een wandeling door Heus-
den is van schilderachtige charme. Over 

schilderachtig gesproken, kunstliefhebbers 
komen in Heusden ruimschoots aan hun 
trekken. Maar liefst vijftien galeries zijn er 
in en om het centrum te vinden. Elke twee 
jaar (de laatste keer in 2011) organiseert het 
stadje onder de naam Kunstvesting Heus-
den een uitgebreide kunstroute waarbij de 
Heusdense kunstenaars hun werk op histo-
rische locaties laten zien. 

De Spanjaarden, de bisschop van 
Munster, de Pruisen: niemand 

kwam langs Bourtange’

[E]  To isolate the city of Groningen af-
ter it had fallen to the Spanish, Prince 
William of Orange ordered the building 
of the fortress of Bourtange. These 
days, the fortress is open to visitors 
having been reconstructed in recent 
years to what it would have looked like 
in 1742, the year the fortress was at its 
biggest. The reconstruction included 
the rebuilding of the captain’s resi-
dence and soldiers’ barracks which 
serve as tourist accommodation. 

Op ongeveer 15 autominuten van Bourtange, 

ligt BEST WESTERN Hotel Restaurant Stadskanaal. 

www.bestwestern.nl/stadskanaal

‘Koningin Beatrix is 
“Vrouwe van Willemstad’

Een bezoek aan Willemstad is uitstekend te combineren 

met een verblijf in BEST WESTERN Hotel De Korenbeurs 

in Made  www.bestwestern.nl/made en 

BEST WESTERN City Hotel Goderie in Roosendaal 

www.bestwestern.nl/goderie.

Een bezoek aan Heusden is heel goed te combineren 

met een bezoek aan de Brabantse hoofdstad Den Bosch, 

waar het BEST WESTERN Eurohotel is gevestigd.

www.bestwestern.nl/eurohotel

[E] Literally: William’s city. Prince Wil-
liam of Orange turned the village of Rui-
genhil into a veritable fortress. Situated 
by two major waterways, Willemstad 
boasts two marinas in addition to its 
historic town centre. You will also find 
the oldest protestant church in the Ne-
therlands here, the Koepelkerk, inclu-
ding the ‘wedding lane’, the romantic 
pathway leading up to the church.

[E] Heusden has been so beautifully 
restored that it was awarded the hi-
ghest European restoration prize in 
1980. With its narrow alleyways and 
characteristic streets, it oozes pictures-
que charm. Heusden has lots to offer 
art lovers, with no fewer tha n fifteen 
galleries and the annual art route event 
during which local artists exhibit their 
work in historic locations. 

‘Niet minder dan 134 
Heusdense panden staan 
op de Monumentenlijst’
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• Nieuwpoort

‘Het stadje dat in je hand past’. Nieuw-
poort is een van de kleinste vestingsteden 
van Nederland en onderdeel van de Oude 
Hollandse Waterlinie. Met deze vernuftige 
waterlinie werden de Fransen succesvol 
tegengehouden in de zeventiende eeuw. 
Nieuwpoort was er speciaal voor versterkt. 

In het bijzondere stadhuis, dat over de 
haven heen werd gebouwd in 1697, is nu 
het historisch museum te vinden. Volgens 
intimi is Nieuwpoort het gaafst bewaard 
gebleven vestingstadje van Nederland. 
Met zijn prachtige ligging aan de Lek, recht 
tegenover zilverstad Schoonhoven en de 
charme van de intieme, mooi gerestaureer-
de binnenstad en de vestingwallen, levert 
een bezoekje aan Nieuwpoort in ieder ge-
val prachtige foto’s op. 

• Coevorden

In de middeleeuwen lag Coevorden stra-
tegisch op de route van Groningen naar 
Münster, wat de stad welvarend en be-
geerd maakte. De Drentenaren bleven 
echter lang baas in eigen huis. Tijdens de 
befaamde Slag om Ane hakten ze onder 
leiding van Rudolf van Coevorden de Bis-
schop van Utrecht en zijn leger in de pan. 
De kenmerkende stervormige vestingwer-
ken van Coevorden werden eind zestiende 
eeuw aangelegd nadat Prins Maurits van 
Oranje de Spanjaarden uit het gebied had 
verdreven. Naast de vestingwerken, is het 
Kasteel van Coevorden een belangrijke be-
zienswaardigheid. De torens van het enige 
kasteel van Drenthe vind je zelfs terug in de 
provincievlag! De Canadese stad Vancou-
ver is indirect vernoemd naar Coevorden: 
de Engelse kapitein George Vancouver, die 
de stad zijn naam gaf, is een nazaat uit het 
Nederlandse adellijke geslacht Van Coe-
verden. Om dit te vieren werd in 1986 het 
Kasteel van Coevorden op 80 procent van 
de ware grootte in Vancouver nagebouwd.

• Stevensweert

Niks Willem de Zwijger, de Spanjaarden 
maakten van het oorspronkelijke dorp 
Overkwartier vestingstad Stevensweert. 
De zevenhoekige omtrek van dit eilandje 
in de Maas, met daarin de straten als spa-
ken in een wiel, is nog helemaal intact. De 
klinkerstraatjes, oude dorpspomp, antieke 
lantaarns en de torenruïne van het kasteel 
dat er ooit stond, zijn de pittoreske ge-
tuigen van vroeger tijden. Ze maken een 
bezoekje aan de vestingstad de moeite 
meer dan waard. Culinair is het ook goed 
toeven in Stevensweert. Het biedt diver-
se restaurants, waarvan één met een Bib 
Gourmand. Restaurant Herberg Stadt Ste-
venswaert ontving die Michelinerkenning 
voor uitstekend eten voor een prettige 
prijs in november 2011.   

In het hart van Coevorden is sinds 1805 

BEST WESTERN Hotel Talens gevestigd. Een perfecte 

uitvalsbasis om de stad vanbinnenuit te ontdekken! 

www.bestwestern.nl/hoteltalens

Op een kleine 40 kilometer van Stevensweert, ligt het 

schitterende Valkenburg, waar BEST WESTERN 

Hotel Walram is gevestigd. www.bestwestern.nl/walram

[E] The characteristic star-shaped for-
tifications of Coevorden were built at 
the end of the 16th century after Prince 
Maurice of Orange had driven the 
Spanish from the area. Another major 
tourist attraction besides the fortifica-
tions is Coevorden Castle. The towers 
of the only castle in Drenthe are even 
depicted in the provincial flag!

[E] Stevensweert’s heptagon shape 
and historic streets that run through 
it like spokes in a wheel have survived 
intact since the days the Spanish 
turned the original village of Over-
kwartier into a fortress town. Apart 
from a striking town centre, this small 
island in the Maas is also a culinary 
haven with Restaurant Herberg Stadt 
Stevenswaert receiving a Michelin Bib 
Gourmand in 2011.

‘De zevenhoekige omtrek 
van dit eilandje in de Maas 

is nog helemaal intact’

Vanuit de Best Western Hotels in Gouda en Woerden 

kunt u gemakkelijk een dagtocht ondernemen naar 

Nieuwpoort. www.bestwestern.nl/cityhotelgouda & 

www.bestwestern.nl/woerden

[E] ‘The town that fits into your hand’. 
Nieuwpoort is one of the smallest, and 
according to some, one of the best 
preserved fortified towns in the Neth-
erlands. It was once part of the Oude 
Hollandse Waterlinie (a strip of land 
flooded as a defence line). Its location 
by the river Lek, right opposite Schoon-
hoven, nicknamed zilverstad (silver 
town), gives this small fortified town an 
enduring unique charm.

‘Het stadje dat in 
je hand past’

www.bestmag.nl


