kiezen om te blij ven m

‘Ik heb realistische keuzes gemaakt.
Het had edelsmeden kunnen worden
of werken bij de politie: moordzaken
oplossen net als op tv. Maar het werd
arbeidsdeskundige bij ABP/UWYV,

dat paste bij mijn vooropleiding en
interesses. Een bewuste keus. Ik houd
het al 18 jaar vol, ik heb leuk werk en
UWYV is een goede club, al overweeg ik
toch wel eens om criminologie te gaan
studeren...’
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‘Misschien had ik vroeger in plaats
van meao wel een sportopleiding
willen doen. Maar als ik kijk naar mijn
werk, de collega’s, de consequentie

die mijn keus voor UWV voor mij en
m’n gezin heeft gehad - verhuizen van
Heerenveen naar Utrecht: nooit spijt
gehad. Als ik opnieuw moest kiezen
zou ik denk ik weer hetzelfde doen.’

Hans Olfers (59

‘Ooit, in 1985, koos ik voor een
voorloper van UWV. Mijn oude
baan bood veel onzekerheid. Tk
koos voor brood op de plank, en
verder hoopte ik dat m’n nieuwe
baan interessant was. Dat bleek!
Werk moet echt wat voor me
betekenen, daarom zit ik ook

in de medezeggenschapsraad.
Ik wil meedenken over de
keuzes van het bedrijf waar ik
verbondenheid mee voel.’

‘Toen mijn man een aantal jaar geleden
fysiek uitviel, werd ik opeens kostwinner.
Dat kon dan maar beter met een baan zijn
die ik echt leuk vond. Dus koos ik voor de
opleiding stressmanagement, coaching,
counseling en conflictbemiddeling. Wat
een gouden greep: dit past helemaal bij
mij. Mensen nemen me gemakkelijk in
vertrouwen, ik kan goed “rapport maken”
zoals dat heet. Nu die andere baan nog, of
toch die eigen praktijk.’

Sandra Ouwerkerk
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‘Meedoen aan de Alpe d’'HuZes was
eigenlijk geen keus. Ik doe het voor mijn
vader, die tien jaar geleden overleed aan
kanker. Zelfs toen hijzelf uitbehandeld
was, liet hij zich nog onderwerpen aan
allerlei behandelingen. Omdat het voor
anderen wél verschil zou kunnen maken.
Dat bikkelige van hem geeft mij het
doorzettingsvermogen mee te doen. Mijn
gezondheid was een tijdlang ook niet
honderd procent. Tien jaar geleden kreeg
ik reuma en was sporten onmogelijk. Met
medicijnen en voldoende beweging kan
ik nu weer zo goed als alles. En ga ik met
liefde die berg op om zo veel mogelijk geld
voor kankeronderzoek op te halen.'
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‘Al op mijn 14e dacht ik: ik wil in de uit-
vaartbranche werken. Maar ik koos pas
voor de opleiding toen ik me na de over-
gang van CWI naar UWV steeds minder
op mijn plek begon te voelen. En die op-
leiding beviel zelfs boven verwachting!
Eris een klik, met alles. Een roeping is
een zwaar woord, maar het komt toch
verdacht veel in de buurt. Als dit blad uit-
komt ben ik al begonnen als teamleider
bij een crematorium. Ik kan niet wachten.’

‘De knoop is bijna door. Ik wil in mijn een-
tje vier maanden de wereld over. Dat bete-
kent veel sparen, mijn huurhuis opzeggen
en even niet die sportfiets kopen. Ik ben
25, heb geen koophuis of gezin, mijn con-
tract loopt af, dus nu kan het. Voor een
gat in mijn ¢v ben ik totaal niet-bang--Mij
gaat het om de boost, het even los zijn, en
bedenken wat ik verder wil.’

Roelof Weidenaar
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‘In mijn vorige baan bij de Sociale
Verzekeringsbank in Utrecht was ik dood-
ongelukkig. Ik miste Amsterdam, had
weinig te doen en de sfeer was vreselijk.
Ik weet nu dat collega’s het plezier in je
werk voor 80% bepalen. Dus ben ik blijj
met mijn keus voor UWV. Samenwerken
gaat vanzelf en we praten over alles.

Enig minpuntje: UWV doet niet aan vaste
contracten.’

Neaima Merlout
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Een levensveranderende keuze, van
het afstaan van een nier tot een totaal
andere baan zoeken. Deze collega’s

namen een belangrijke beslissing.
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‘Vijf jaar geleden koos ik ervoor niet

voor onze relatie te vechten toen mijn
partner aangaf dat hij twijfelde. Na 22
jaar samen was de koek op: we waren uit
elkaar gegroeid. Dat bleek een ontzettend
goede beslissing. Ik had mezelf behoorlijk
weggecijferd in mijn relatie, maar met
behulp van spirit coaching weet ik

weer wie ik ben. Mijn zelfvertrouwen is
gegroeid, ik ben vrolijker en weet waar

ik heen wil. “Cilia is weer terug,” zei mijn
zus laatst. Ik heb mezelf teruggevonden.’

Citia Mittendorfy
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“Is het goed als ik jou mijn nier afsta?”,
vroeg ik in 2009 aan een van mijn beste
vrienden. Na een harttransplantatie
begaven zijn nieren het en ik zag hoeveel
dat hem inzijn vrijheid beperkte. Drie
keer per week dialyse is geen pretje.

Hij was eigenlijk altijd ziek. Eerst
aarzelde hij omdat hij niet zijn leven

lang dankbaar wilde hoeven zijn. Maar
omdat ik zo overtuigd was van mijn
aanbod, accepteerde hij het. En het werkt
perfect, voor ons allebei. Ik mag alleen
niet intensief sporten, maar dat is verre
van een opoffering. Elk jaar vieren we het
met een etentje, maar tussendoor zijn er
genoeg momenten dat ik het vergeet.

Freddy Sitlrofp
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